Mijn mening over het boek

[bookmark: _GoBack]Ik vind dit boek zeker weten een aanrader, omdat het spannend en leuk is! Als je begint met dit boek, dan zit je gelijk al in het boek omdat je erg benieuwd ben hoe het afloopt! Dus wil je halverwege weten hoe het afloopt, daardoor blijf je maar lezen. Dit had ik zelf ook heel erg!! Het is een spannend boek omdat er van alles gebeurt, bijvoorbeeld dat Elouise en Julia worden ontvoerd. Wat ook spannend is aan het boek, is dat Jeffrey (de skileraar) boos is op Julia en Elouise, omdat ze allebei Jeffrey hebben gedumpt. Dus gaat hij ze ook ontvoeren en dat soort dingen. Ik vind het ook leuk dat Julia en Elouise aan het einde van het boek erachter komen dat ze halfzusjes zijn en ze zijn daar super blij mee! Maar wat wel weer jammer is dat is dat Elouise erachter komt dat Peter haar vader is, dat is jammer omdat Peter niet aardig is! Want hij wou Elouise en Julia vermoorden! Ik vind het ook goed dat uiteindelijk Jeffrey is opgepakt omdat hij Julia en Elouise heeft ontvoerd. Ik vind het vervelend dat Nora (een vriendin van Elouise) steeds meer verandert sinds ze op wintersport gingen met hun klas, maar dat verandert weer omdat Nora uiteindelijk weer een beetje haarzelf word dus dat ze weer aardig word. Ik vind dat Sophie echt een TOP vriendin is omdat ze super aardig is tegen Elouise en Nora, en ze maakte zich hele erge zorgen toen Elouise ontvoerd was! Ik vind het wel heel erg dom van Elouise, dat vlak voordat ze ontvoerd werd, ze nog alleen van een afdaling van het skiën gaat, want Nora en Sophie wilden niet nog een keer, dus vroeg Sophie aan Elouise of ze wel zeker wist dat ze nog alleen wou. Elouise zei dat er niks ging gebeuren, dus zei Sophie dat ze voorzichtig moest doen. En ze ging alleen van de piste af, en toen werd ze ontvoerd! Dat vond ik een spannend stuk omdat Elouise op dat moment ontvoerd was, maar toen ik het boek las wist ik niet waar ze was, dus dan wil je weten waar ze is en lees je automatisch nog verder en verder.
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