Mijn mening over selfie

Ik vind selfie een spannend boek. Het boek is spannend omdat je niet weet of Linde steeds een foto gaat sturen. Uiteindelijk wilt Bram met haar afspreken. Het spannende daarvan is dat je niet weet hoe het gaat aflopen.
Ik vind ook dat Linde in het hele boek dom bezig is omdat ze Bram vertrouwt terwijl ze hem niet eens kent! Wat ik al helemaal dom vind is dat ze een naaktfoto stuurt!
Ik vind het aan de ene kant wel handig dat ze uiteindelijk haar vader er bij haalt, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik vind het wel handig omdat ze dan weer contact opneemt met haar vader, ik vind het ook heel aardig dat haar vader haar zomaar dat geld wilt geven. Maar het is ook weer niet handig dat haar vader erbij haalt omdat hij haar lang geleden in de steek heeft gelaten, dus dan weet ze niet of hij te vertrouwen is. Het is ook raar dat ze zomaar geld van hem vraagt terwijl ze hem niet eens goed kent.
Ik denk dat de schrijfster met dit verhaal wilt zeggen dat je niet zomaar iemand moet vertrouwen en dat je niet zomaar een naakt foto moet sturen naar iemand. Ze wilt hiermee denk ik ook zeggen dat je niet gelijk je hele leven moet vertellen tegen iemand die je aardig lijkt maar niet aardig is of tegen iemand die je helemaal niet kent.
Als ik in dit boek zat had ik Bram zijn volgsverzoek al niet geaccepteerd, dan was dit allemaal niet gebeurd. Ik accepteer alleen mensen die ik ken! Dat is een tip die ik aan Linde wil geven.
[bookmark: _GoBack]Ik raad dit boek aan om te lezen omdat het zo spannend is en je kan er wat van leren!
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